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.Cunta'cı general 


Cunta'cı general Saltık askersel devirmeden buyana 11.500"den fazla kişinin cezaevine konulduğunu açıkladı. Amerikancı cuntanın genel sekreteri olan ve son zamanlarda giderek ön plana çıkan general Haydar Saltık, Cumhuriyet Bayramı arefesinde yabancı gazeteciler için bir basın toplantısı düzenledi. 

12 Eylül askersel devirmesiyle Türkiye'de siyasal partilerin çalışmaları- 
nın durdurulduğunu, politika yapma yasağının sürdüğünü belirten general Saltık, bir politik anlaşmadan sözetti. 

Cunta"nın genel sekreteri politika yapma yasağının kalkmasıyla Demirel ile Ecevit'in isterlerse siyasal hayata dönebileceklerini söyledi. General Saltık'ın politik müzakere sözleri üzerinde duran gözlemciler bunu, cun- nın süngüyle, burjuva parti yöneticilerine,bir uzlaşmayı dayatması olarak nitelendiryorlar. 

General Saltık cuntanın yığınsal suçlama, göz altına alma ve işkenceleri- ne karşı Türkiye ve Dünya demokratik kamuoyunda giderek artan etkiler karşısında, bazı açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Cunta'nın genel sekreteri general Saltık'ın yabancı gazeticilerle düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgilere göre, 12 Eylül askersel devirmesinden buyana Türkiye'de 11.500'den fazla kişi cezaevlerine konulmuş, bunlardan 6900'ü tutuklanmış, haklarında soruşturmaların sürdüğü 3900 kişi ise hala gözetim altında tutuluyormuş. 
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Cunta'cı general Saltık ayrıca bunların dışında 746 kişininde sıkıyönetim askersel mahkemelerinde yargılanıp, mahkum edildiğini söyliyerek, ancak şu ana kadar bu konuda başarılı olduğumuzu söylemek için erken, terörün kökünün ortadan kaldırıldığı idda edilemez dedi. 
Cunta'nın elebaşlarından general Saltığ'ın 12 Eylül devirmesinden bu yana Güvenlik Kuvvetlerinin, açtığı ateş sonucu öldürülenler, operasyonlarda ve askersel tatbikat adı altında özellikle Türki Kürdista'nı da yapılan, jenotik toplu kirim hazırlıkları sırasında öldürülenler sıkıyönetim, tutukevleri ve toplama kamplarında emniyet müdürlüklerinde işkenceyle öldürülen yurttaşlar hakkında sayı vermemesi, yabanci gazetecilerin dikkatini çekti. General Saltık bu konuda yöneltilen soruları yanıtlamaktan kaçındı. 

Bilindiği gibi çeşitli kaynaklar, Amerikancı NATO'cu generaller cuntasını yönetime el koyduğu günden bu yana, güvenlik kuvvetleriyle çatıştı, dur emrine uymadı adı altında Türkiye'de öldürülenlerin sayısı- nin 400'e yaklaştığını üç kişininde cuntanın kurduğu darağaçlarında can verdiğini bildiriyorlar. 

25-26 Ekim günlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan göçmen işçiler Avrupa komitesi, oybirliğiyle Türkiye'deki askersel cuntayı kınadı, Karar tasarısının sunulmasından sonra söz alan komite başkanı, Musolini faşizmi sırasında anti-faşist direnişe aktif olarak katılan köylü savaşının önderlerinden, Cinanini kısa bir konuşma yapmıştır, Türkiye" de, askersel diktatörlüğe karşı savaşan demokrasi güçlerinin her zaman yanında olduklarını bi en Cinanini karar tasarısının onaylanmasını ve Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmanın yükseltilmesinin gerektiğini vurguladı. 

Göçmen İşçiler Avrupa Komite'sinin onayladığı kararda şöylede diyor: "Türkiye'de 12 Eylül'de kurulan askersel diktatörlük demokrasi güçleri üstündeki baskıyı korkunç boyutlarda artırdı. Darbeciler, parlamentoyu dağıttı. Tüm demokratik örgütleri ve Devrimci İşçi Konfederasyon'u DİSK'i kapattı. Birkaç gün içinde binlerce sendikacı ve demokrat tutuklandı, tutuklular insanlık dışı yöntemlerle işkenceden geçiriliyorlar"', 

25-26 Ekim de Roma'da toplanan göçmen işçiler Avrupa Komitesi'nin bu toplantısına katılanlar, "askersel diktatörlüğü en sert biçimde kinarlar, toplantıya katılanlar derhal demokrasiye dönülmesinin ve tüm anti- faşist tutukluların derhal serbest bırakılmasını isterler, 


TKP'nin Sesi Radyosu 
1 Kasım 1980 tarihli 
А YORUMU: 
CUNTANIN DEMOKRASİ MASKESİ DÜŞTÜ 
HEDEF CUNTA'YI DÜŞÜRMEKTİR 


Cuntaya karşı tepkiler artıyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Ecevit'in istifası, cuntacı generallere karşı doğrudan bir tepkidir. Bu siradan istifa değil, Ecevit'inde yaptığı açıklamada belirtiği gibi; cuntanın süngülü dayatmalarına karşı bir protesto eylemidir. Cuntacı generaller, 
12 Eylül'den bu yana yeni bir dönemeç alıyor. Cunta, ilk başta ağızdan 
düşürmediği; demokrasiye dönüş vaadlerini terkediyor, Açık diktatörlügünü ilan ediyor. Cunta baştan beri demokrasiye dönüş vaadleri ile birlikte adım adım diktatörlüğünün temellerini hazırladı. Bunun karşısındaki engelleri teker teker kaldırmaya başladı. 


Önce “terörizmle savaş" adı altında, sınıf sendikalarını ve demokratik yığın örgütlerini kapattı. İşçi sınıfına karşı yoğun bir saldırıya geçti. 
Demokrasi ve bağımsızlığın en ardıcıl savunucularını, komünistleri, sosyalistleri, demokratları, gerçek yurtseverleri yığınsal tutuklamaya girişti. Kürt halkına karşı geniş bir yıldırma hareketini başlattı. Ardından, faşist MHP ile aynı kefeye konularak MSP yöneticileri tutuklandı. Cun- cı generalleri demokrasiye döndürme hayalleri taşıyan kimi çevreler, bütün bunlara göz yumdular. Cuntanın yüzüne taktığı eğreti demokrasi maskesine kandılar. 

Oysa, Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay'ın kapatılması, geçici anayasa ve kurucu meclis vaadleri, sözde bir hükümetin kurulması cuntacı generallerin planlı yürüyen bir demokrasi güçlerini bölme taktiğiydi. 

-" Anayasa Düzeni Yasası" adı verilen açık askersel diktatörlük bildirgesi, cuntanın iç yüzününü ortaya serdi. 

Ardından, CHP ve AP liderlerine yönelik cuntanın saldırısı ve böylece CHP ve AP'nin geleceklerinin cunta tarafından ipotek altına alınmasıyla cuntanın yüzündeki eğreti demokrasi maskesi tamamen düştü. 

Bir gün önce, parti liderlerinin siyasal hayata dönebileceklerini söyleyen cunta, şimdi partiler olacakmı, olmayacakmı? Partilerin başkanı kim olacak? Bütün bunları ben saptarım diyor. 

Açıkça görülüyorki, cunta saldırı alanını genişletiyor, diktatörlüğünü yerleştiriyor. 

Türkiye Komünist Partisi, cuntanın bu amacanı, daha ilk günden belitti. 
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 12 Eylül 1980 günlü çağrısında şöyle diyordu: 

"Milli Güvenlik Konseyi"' denilen cunta, yönetime el koydu. Parlamentoyu dağıttı. Tüm politik partileri kapattı. Anayasayı kaldırdı. Böylece, 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burjuva parlamenter sisteme son verdi. Yerine açık askerlik bir diktatörlük getirdi. 

Tiim gizleme çabalarına karşın, cuntanın içyüzü ortadadır. Bu Amerikancı, NATO'cu generaller cuntası, başta işçi sınıfı ve tüm demokrasi olmak üzere halkımıza, ulusal bağımsızlığımıza egemenliğimize karşıdır. 
Cunta, emperyalizmin, işbirlikçi tekelci burjuvazinin hizmetindedir. 
Türkiye Komünist Partisi'nin bu saptamasını, gelişmeler çok kısa zamanda doğrulamış, cunta yıkılmadan demokrasiye dönüşün bir hayal olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. 

Cunta, demokrasiden yana tüm güçlerin azılı düşmanıdır. Son gelişmeler, CHP ve AP genel başkanlarına karşı girişilen saldırı, Ecevit'i; dan böylede demokrasinin kökleşmesi ve Türk halkının özgürlü; savaşacağım" sözlerine cuntanın tehdit ve.şantajla yamt vermesi bunların yanısıra geniş siyasal partiler yasası çıkarılarak partileri cuntanın birer uzantısı durumuna getirme girişimleri, cuntanınn askersel diktatörlüğünü pekiştirme yolunda olduğunu kanıtlıyor. 

Cuntacı generalleri harekete geçiren Amerikan emperyalizmi, bu askersel diktatörlüğü pekiştirme sürecini açıkca destekliyor. Amerika'nın Sesi Radyosu, Ecevit'in istifasını cuntacı generallere karşı bir tepki olduğunu gizliyor. Cuntacı generallerin ulusal çıkarlarımızdan verdiği ödünlerle Ege'de denetimini arttıran Amerikan emperyalizmi, Orta Doğu"daki saldırgan planları için askersel diktatörlüğü pekiştirmek zorundadır. 

İşte, bunalımı emekçi yığınların üzerine yıkmak istiyen işbirlikçi, tekelci burjuvazinin en küçük demokratik hak özgürlüğe bile tahammülü yoktur. Cuntacı generaller, bunların kapı kuludur, bunların dümen suyundadır. 

Demokrasiye ulaşmanın tek yolu, cuntanın yıkılmasıdır. Bu askersel zorbalık rejimi, ancak demokrasiden, özgürlükten yana tüm güçlerin ortak direnişiyle yıkılacaktır. Cuntanın yüzündeki eğreti demokrasi maskesinin düşmesi, saldırı alanının genişlemesiyle, şimdi cuntaya karşı ortak direnişin olanakları artmıştır, 

Partileri dağıtılmak istenen yurttaşlar, CHP'liler, MSP'liler, Kemalistler, dindar yurtseverler, ordu içindeki yurtseverler! 


—Cuntacı generallerin demokrasi güçlerini bölme oyunlarına gelmeyin! 
—Cuntaya karşı birleşin! 

—Komünistlerin sesine kulak verin! 

—Türk ve kürt emekçileri, kürt demokratları, yurtseverleri 1 

—Gün, cuntaya karşı birlik günüdür.! 

—Demokrat, yurtsever aydınlar! 

—Cuntanın baskılarına, terörüne göz yummayın! 
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—İşçi sınıfının yanında yer alin! 

—Komünistlerle omuz omuza verin! 

—Tüm ilerici, yurtsever demokrat insanlar! 

—Cuntacı generallere karşı, demokrasi ve bağımsızlık için birleşin! 
—Bilinçli işçi ve emekçiler! 

—Bu savaşin utkusu, sizin savaşkanlığınıza, tüm demokrasi güçlerini birleştirme yeteneğinize bağlıdır. 

—Türkiye Komünist Partisi , bu savaşın her zaman en ön safında olacaktir. 

—Cunta yıkılacak, demokrasi gelecektir! 


ANAYASA DÜZENİ Mİ? ANAYASA DÜZENBAZLIĞI MI? 
Cunta, anayasa düzeni adını taktığı bir yasa çıkardı. Bu sözde yasaya göre cuntanın yani beş, altı Amerikancı Generalin çıkaracağı her yasa, kaleme alınacağı her kararname, anayasaya uygun olacakmış. Bunlara karşı çıkılamayacak hatta kuşkuyla bile bakılamayacakmış. Ama işin ilginç yanı, cuntanın bir yandan da kimi istisnalarla 1961 Anayasası'nın yürürlükte olduğunu öne sürmesidir. Cunta böylece diktatörlüğüne, sözde yasal bir temel oluşturmaya çalışıyor; bir yandan da, ileride yapılacağını öne sürdürdüğü yeni anayasanın 1961 Anayasası ile bağlı olacağı izlenimini yaratmak istiyor. 

Cuntanın amacı, böylesi hayaller yaratarak tepkileri azaltmak, yeni anayasa oyunlarıyla kendi erkini pekiştirmek için zaman kazanmaktır. 
Cuntanin anayasa dediği düzen tam bir düzenbazlıktır. Hem eski anayasa yürürlüktedir diyor, hemde benim yapacağım herşey bu anayasa ile çelişse de anayasaya uygundur, diyor. Bu kaba bir aldatmacadır ve şu son derece açıktır ki, bugün Türkiye'de ne anayasa vardır, nede geçerli sayılabilecek bir yasa. 

Cunta her yetkiyi silah zoruyla elinde toplamıştır. Beş,altı generalin kaраһ kapılar ardında aldığı kararların hiç bir yasal temeli yok. Dikta- ‘ törlük ile yasa kavramları hele hele anayasa kavramı, çelişen birbirine ters kavramlardır. Yasa yasa diyenler, Anayasal Hukuk Devletini koruma iddasında bulunanlar, Türkiye'yi yasasızlıklar kaba ve zorba keyfilikler ülkesi haline getirmişlerdir. Tüm bu düzenbazlıklar bu gerçeği gizliyemezler. 
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Cuntacı generaller: Bizim çıkardığımız yasalar değiştirilemez, yaptıklarımız denetlenemez diyorlar. Biz anayasa ya uymayabiliriz. Ama anayasa bize uyacaktır , diyorlar. 

Ama unutmasınlar ki, zorunlu olarak onlarında uyacakları yasalar vardır. Sosyal gelişimin yasaları, sınıf savaşımının anayasası işlmektedir, işleyecektir.Hiçbir zorbalık sosyal gelişimin önüne duvar çekemez. 
Somoza'nın ve İran Şahı'nın sonunu unutmasınlar, Halkımızda bütün bu zorbalıkların ve düzenbazlıkların hesabını sormasını bilecektir. 

25 Ekim Milliyet Gazetesi'inde Örsan Gymen "Polis ve İşkence" başlıkli yazısında işkenceci polislerin yargılanması olayını ele alıyor ve pol rin uygar toplumların, en ağır insanlık suçu diye bildikleri suçtan kencede" yargılandıklarını yazıyor. 

Örsan Öymen, Anayasanın 14. maddesinde, "kimseye eziyet ve işkence yapılamaz, insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulamaz" ilkesini anımsattıktan sonra şöyle diyor; "gerçi şimdi yeni bir anayasa yapılacaktır ama tüm anayasalarda yer alan ve her türlü tartışmanın üstünde tutulan bu evrensel ilkeye'de herhalde dokunulmayacaktır". 

Bu cunta hangi evrensel ilkeye dokumayacaktır. O çoktan kendisini anayasa üzerine çıkarmıştı. Ancak biz burada bu konuda ki tartışmayı bir yana bırakalım ve Öymen'in, işkencelerle ilgili yazısında pantajlar aktarmayı sürdürelim. 

Örsan Öymen, yazısında Abidin Ceylan'ın Ankara 1, Şubedeki sorgulamanın üçüncü gününde kaldırıldığı hastahane de öldüğünü, yine aynı yerde, Hasan Özmen adındaki gencin, sorgusu yapılırken, hastahaneye kaldırıldığını ve öldüğünü bildiriyor. 

Yazar şöyle diyor; yapılan otopside Abidin Ceylan'a ve Hasan Özmen'e işkence uygulandığı saptanmıştır. Diyeceksiniz ki, terör sanığı olabilir. 


Sanık kim olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, sorgulama sırasında işkence görürse, sorgulamayı yapan otorite, otorite olmaktan çıkar. Yargının varacağı yargı da, yargı olmaktan çikar, 

Sevgili dinliyiciler, kısaca basında bazı yazarlar işkenceye karşı seslerini yükseltmeye başlamışlardır. Korkunç işkenceler altında ölen gençlerin sayısının , gazetelerden yansıyanların üstünde olduğu belirtilmektedir. 
Halâ , binlerce aile yakınlarınıçocuklarını göz altına alındıktan bu yana görmemişlerdir. 

Göz altına alınanlar nerelerdedir ? Gazetelere yansıyanlar gibi işkence altında öldürülmüşler midir ?Analar, babalar çocuklarını soruşturmakta kendilerine sıkıyönetim organlarınca hiç bir bilgi verilmemektedir. 
Türkiye Kürdistan'da ise Cunta"nın zülmü daha da azgın bir biçimde sürüyor. Diyarbakır, Lice, Egin, Dicle ve yöresinde binlerce genç öğretmen, doktor, avukat işçi, öğrencinin işkence evlerinden geçirildikleri biliniyor. 
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Yalnızca Kürt oldukları için yurttaşlara eziyet ediliyor. Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hâla işkence altında tutuklanmaktadır. 30 
gün denilen gözaltı, süreklilikte anayasayı bile tanımayan Cunta tarafından çoktan aşıldığı ortadadır. 

Gözaltına alınanlar , tutuklularla ilgili , sıkı yönetim açıklamalarında yer alan sayıların ise uydurma olduğu gerçek sayıların çok altında olduğu biliniyor. Gerçekler gün gibi ortadadır. 

İşkenceye işkencecilere karşı birleşelim! 


GÜNÜN YORUMU 
Cunta ,halkımız ve bölge barışı için büyük bir tehlikedir. Batı basınında Cunta'nın güçlü adamı dediği Haydar Saltık, düzenlediği basın toplantıları ile öne çıkıyor. Salı günü yabancı gazeteciler önünde gerek ülke ve gerekse bölge sorunlarıyla ilgili açıklamalarıyla Saltık , ipleri elinde tuttuğunu ve bir takım karanlık güçlere dayandığını ortaya koydu. 
Devirmeden bu yana yapılan tutuklamalar, operasyonlar, yargılamalar konusunda bir sürü sayılar ortaya döken Saltık, tek işin terörün kökünün kazınmasında başarıya ulaştığımızı söylemek için henüz daha erken dedi. 
Kuşkusuz , Cuntacıları yabancı gazeteciler önünde bu tür açıklamalarda bulunmaya zorlayan etkenlerin başında , kıdem tanzimatı yasasına karşı olduğu gibi, halkın Cunta'nın kanlı operasyonlarına yığınsal tutuklamalara ve işkencelere karşı gelişen tepkisidir. 
Analar, babalar, tutuklanan , zindanlara atılan bir çoklarının nerede olduğu bilinmeyen oğullarına, kardeşlerine, yakınlarına sahip çıkmakta bunların yazgısı konusunda Cunta'dan açıklama yapmasını istemektedir. Ama sorunun bir de öbür yanı vardır ve Cunta'cı generaller şu kadar kişi tutuklandı, bu kadar yargılandı sözleriyle , terörün kökünü kazıma maskesi altında, ilerici demokratik güçlere, halkımıza karşı giriştikleri kanlı saldırıları, askersel zorbalık yöntemlerini haklı göstermeye yelteniyorlar Б 
Haydar Saltık " anarşinin kökünün kazınmasında başarılı olduğumuzu Söylemek için henüz erkendir"derken bugüne kadar sürdüregeldikleri kanlı teröre devam edeceklerini ve iş başından böyle kısa bir süre içinde ayrılmayı düşünmediklerini açıkca belirtiyor. 
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Basın toplantısında sıraladığı sayılar kanlı operasyonlar ve yığınsal tutuklamalar için gerekçe olarak göstermeye yeltenen Saltik, Cunta'nın erke iyice yerleşmesi için terörden başka bir yol görmek istemediğini doğruluyor. 

Geride kalan bir aylik süre Cunta"nın sağa olduğu kadar solada karşıyız demagojisini de iyice çürüttü, Cunta'nın bu demagojiye faşizme ve zorbalığa karşı olan halk yığınlarını aldatmak için baş vurduğu ortaya çıktı. Faşist terörün ana kaynağı MHP'nin olduğu gibi ortada kalması , faşist katillerin devlet mekanizmasında görevlerini sürdürmesi , Cunta'nın faşist MHP destekli Demirel hükümetinin Anayasa mahkemesinin Danıştayı kaldırmak gibi gerici halk düşmanı politikasını tümüyle benimseyip daha amansızca, yürütmesi faşist MHP'nin düşman olduğu ilerici güçlere sendikalara, demokratik örgütlere azgınca saldırması devirmeci generallerin içyüzünü apaçık ortaya koyuyor. 

Haydar Saltık, basın toplantısında "biz Basra körfezi savaşında arabuluculuk görevini yükümlenmeye hazırız." diyor. Bu sözler askersel devirmenin niçin yapıldığını , Cunta"nın niye erke getirildiğini daha somut bir biçimde gösteriyor. 

İtan ile Irak arasındaki savaşı körükleyen emperyalizm Cunta eliyle ülke mizi saldırı planlarına daha kolay araç ediyor. 27 Ekim günlü Hürriyet Gazetesi'nin, Irak Sanayi ve Maden Bakanı'nın Türkiye'ye yaptığı ani gezi üstüne yayınladığı haberi bu bakımdan çok ilginçtir. ` Gazete , bazı gözlemcilere aynen yayınladığı bu haberde ortak pazar ülkelerinin Irak'la ilişkilerini Türkiye aracılığıyla düzenlemeye çalıştıklarını belirtiyor. ve ABD'nin Türkiye'yi Irak'la ilişkilerini sıklaştırmaya zorlamakla Basra körfezinde konumlarını güçlendirmeye çalıştığını vurguluyor. 

Görüldüğü gibi Cunta ,emperyalizmin bölgemize yayılmasına köprü başı 0! yor. Türkiye'yi Washington'un çıkarları için askersel serüvenlere sürüklüyor. b 

Cunta'nın iş başına gelmesinden sonra Amerikan saldırı üslerinin daha yoğun işletilmeye başlandığı bir gerçektir. Ege konosu NATO'nun istediği biçimde sonuçlandırılmıstır. Halkımızdan gizli tutulan ikili kölelik anlaşmasının maddeleri birer birer uygulamaya konulmuştur. 

Bütün bunlar Cunta'nın emperyalizmin aracı, ulusal çıkarlarımızın düsmanı olduğunu ve Türkiye'de askersel diktatörlüğün varlığının bölge baтібі ve güvenliğini daha büyük tehlikeye attığını doğruluyor. 
Emperyalizmin NATO'nun çıkarlarını koruyan , halk düşmanı Cunta'ya karsı birlik bundan ötürü güncel ve zorunludur. 


Milliyeçi Hareket Partisi'nin her bir örgütü, ülkücü adlı kuruluşların, her biri, silah deposu, cinayet yuvası ve katil barınağıdır.16 Aralık 1979 da 


8 


Milliyet Hareket Partisinin Aksaray'daki İstanbul il binasında şunlar ele geçmişti: 20 adet kurulu bomba, çok sayıda tabanca, mermi, askeri araç ve gereçler.Çeşitli muhtarlıklara ait mühürler , ölüm listeleri bazı askerler adına düzenlenmiş izin kağıtları. Aynı günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bakırköy ilçe binasında aranan katillerden bazıları yakalanıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aralarında Cengiz Ayhan'da b lunmak üzere , Türk İntikam Tugayı adlı gizli faşist örgütün üyesi katillerden bazıları "Tarsus ilçe gençlik binasında yakalanmıştı. 

Bir dönem terör ve provakosyonlar özellikle askerler -subaylar üzerinde yoğunlaştırılmıştı.Bununda başını faşist Milliyetci Hareket Partisi çekiyordu. Bunun en açık kanıtlarından birisi de İstanbul Sıkıyönetim Komutanını izleyen birkaç MHP 'linin yakalanması oldu.Yakalanan faşist MHP'lilerin kullandığı otomobil ise Elazığ'ın Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanına aitti. 

Şubat ayının başında Diyarbakır, Siirt, Mardin, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı bir açıklama yaptı. Bu açıklama , faşist Milliyetci Hareket Partisi'nin terörün anayuvası olduğunu birkez daha gözler önüne seriyordu. Açıklamada Milliyetçi Hareket Parti'sinin , İskenderun ve Kırıkhan ilçe binalarında aralarında MHP ilçe başkanları da olmak üzere altmiş faşist yeni bir “toplu kırım harekatına hazırlık yaparlarken suç üstü yakalandıkları , bunun belge araçlarının bulunduğu bildiriliyordu. 


Ortada Milliyetci Hareket Partisi'nin kanlı yüzünü gösteren sayısız belge vardır, İpekçi'nin katili Ağça'nın kaçtıktan sonra Türkeş'in "döneni vurun emrine uyarak Ramazan Gündüz ve Haydar Seyrangün adlı iki ülkücüyü kurşuna dizdiğini, İstanbul sıkıyönetim komutanlığı 1 numaralı askeri mahkeme savcısı 26 Mart 1980 günü açıklıyordu. 

Ancak bu faşist terörcüleri devlet koruyucusu ilan edenler bir avuç sömürücü mutlu azınlığın çıkarı için yurda ihanetlerini sürdürüyorlardı ve sürdürüyorlar. Onlar hem MHP'yi terörde kullanıyor hemde terör aldı yürüdü deyip, cunta'cı generallere davetiye çıkarıyorlardı. Bunlardan 


26 Haziran 1980 günlü Tercüman Gazetesi'nde faşist MHP'lilerin Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlarını da öldürülmesini, öldürenler normal CHP'liler değildir, sözleriyle onaylanan, Rauf Tamer, AP'lilere de,AP tabanınada top yekün , sola karşı terör hareketinin içine sokmaya kışkırtarak aynen söyle yazıyordu "MHP'lilerin burada da kaybedecek bir se- yi de yoktur. AP'liler Abant ta balık avlarken , onların herbiri ateş çemsmd zaten geçmel 


— a Yayın yeterince anlaşılamamıştır.) 


Yıllardır faşist tırmanışa arka çıkanlar, destek olanlar şimdi bu açmazdan Cunta'yı solun üzerine daha fazla kışkırtmaya çalışarak kurtulmaya çalışıyorlar. Gericiliğin önde gelen odaklarından Tercüman Gazetesi ve onun azılı anti-komunist köşe yazarlarından Rauf Tamer bu çevrelerin başında yeralıyor. Rauf Tamer yıllardır MHP'nin baş destekçilerindendir. 

Faşist çeteler işledikleri her cinayetten sonra aferin evlatlar siz devleti koruyorsunuz , diye nice yazılar yazdı. Türkeş'e gerçek lider, Türkiye'yi kurtaracak tek lider diye sayısız övgüler düzdü. % 

Bana sağcılar adam öldürtüyor dedirtemezsiniz, diye paralanan Demirel in akıl hocası da Rauf Tamer'lerdir. Bu kişi şimdi bu eski yazdıklarını unutmuş görünüyor.Kışkırttığı arka çıktığı MHP'lileri ülküdaşlarını аçıktan savunacak cesareti de yok. Bunun yerine tüm gerçekleri alt-üst ederek, terörizmi sola yüklemeye çalışıyor. 

Üstelik son yıllardaki terör eylemleriyle demokratik yığın eylemlerini , 
1 Mayıs'ları, grevleri aynı kefeye koyuyor.Böylece bir yandan Cunta"nın 
anti-demokratik uygulamalarını atlıyor, bir yandan da terörizmi solun üzerine yüklemeye çalışıyor.Rauf Tamer , bu tertibi aklınca çok ince bir biçimde uyguluyor. 

Ona göre tüm bu eylemler, robotlaşmış kişilerce yapılıyor,ama bunların 
ardında bir elektronik beyin gibi çalışan cinayetlerden bombalardan , 1 
Mayıs gösterilerine kadar herseyi tekelden yöneten bir merkez var. Bu merkez ise ortaya çıkarılmış değil, yakalananlar yalnızca robotlar... 


Doğal olarak sonunda Rauf Tamer merkez diye Türkiye Komünist Partisini gösteriyor. Cunta'yı Türkiye Komünist Partisi'nin üzerine daha da azgınca kışkırtmaya çalışıyor. Rauf Tamer bununla birkere kendi suçlarını terörizm kışkırtıcılığını gizlemeye çalışıyor. İkinci olarak temsilcisi olduğu egemen gerici güçleri, üzerlerine çeken bu kâbustan kurtarmaya çalışıyor. Üçüncü olarak ise gerici güçlerin işçi sınıfının idolojisi karşısında tüm saldırıları iflas etmektedir. 

Onlar işçi hareketine , Türkiye Komünist Partisi'ne karşı ideolojik bir savaşım yürütemez durumdadırlar,Bunun için tek çıkış yolu olarak TKP yi terörizme bulaştırmaya, onu bununla suçlamaya çalışıyorlar.Başka dayanabilecekleri hiç bir şey yoktur. Partimizin görüşlerine karşı çıkabilecekleri tek bir tutarlı görüşleri yoktur. R 

"Türkiye Komünist Partisi , ülkemizde son yıllarda tırmandırılan terörizme karşı her zaman ardıcıl açık bir tutum almıştır. Hem bunun kaynaklarını açıklamış hem de bireysel terörizme karşı çıkmış, maşa saldırılara karşı savaşım vermiştir. 

'TKP'ye terörizm suçlamalarını bulaştırma yolundaki tüm çabalar iflas edecektir. Sonra Rauf Tamer, terörizmin merkezini arıyorsa dönsün eski 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yazdıklarına hem önce de gazetesinin patronuna baksın.Kemal Tlcak"ın bu hem emperyalist şirketlerle bağlı büyük tekelci parababasının Türkiye'deki, silah kaçakçılığı şebekelerinden birinin başında olduğu daha geçenlerde basında açıklandı. 

Rauf Tamer 1 Mayıs'ları yığın savaşımlarını işaret ederek bunları yöneten , elektronik beyin şimdi nerede? diyor. Gerçekten merak ediyorsa ve biraz yüreği varsa gitsin fabrikalara „işçi yataklarına, gecekondulara! 
Her koşula karşın , sınıf savaşımını sürdürmeye kararlı mert işçi yüzlerini, işçi sınıfımızın örgütlü gücünü orada görecektir. 


Rauf Tamer, bu merkez halâ serbestee aramızda dolaşıyor mu ? diye soruyor. Bu kâbustan kurtulamayacaksınız, Cunta bizi İşçi sınıfından Komünist Partisinden kurtarmayacakmı? Demek istiyorlar, 

İşçi sınıfımız var oldukça TKP ayakta olacaktır. Hiç bir baskı ve zorbalık rejimi onu halkın bağrından söküp çıkaramaz. Bu kâbustan kurtulamıyacaksınız. Terörizme de baskı ve sömürüye de tüm kaynakları İle birlikte Türkiye Komünist Partisi onun ardıcıl çizgisinde birleşen işçi sınıfı ve halkımız son verecektir ve bunu emperyalizmin de , işbirlikçilerinin de tüm elektronik beyinleri önleyemeyecektir. 


Devletin 2077 yılına kadar ödemesi gereken iç borçlarının toplamı 337 
milyar lirayı buluyor. Bu rakam daha 1979'un Haziran ayı sonunda 
250 milyara yaklaşmıştı, şimdi 337 milyar. Devlet iç borçlarının büyük 
bölümü devlet bütçesinden ödenecek. Borçlardan diğer bölümü ise, bütçe dışı kamu kesimi tahvillerinden kaynaklanıyor. Devlet iç borçlanmalarının boyutları hem ana para olarak, hem de faiz ödemeleri olarak hızla artıyor. Bu ne anlama geliyor ? Bu herşeyden önce, devlet bütçesi aracılığıyla tekellere kaynak aktarımının önemli bir yolu oluyor.Deviet borçları,finans kapitale,tekellere devlet tahvilleri yoluyla ve yüksek faizlere dayanarak kaynak aktarımının en karlı ve o denli de gizli yolu oluyor. Örneğin,devlet iç borçlanma yollarından yarısının iç istikrar tahvilleriyle geçekleştirdiği ülkemizin bu tahviller 3.plan döneminde %40 oranında bankalar, %60 şirketler ve %33 oranında ise tasarruf sahipleri adı altında, büyük bankerlerce satın alınmıştı. 

En büyüklerini Sabancı Holding'e bağlı Akbank , menkul kiymetler , Transtürk Holding'e bağlı "Meban" Koç Holding'le ilişkili İş Bankası menkul kıymetler ,Qukurova Holding'e baglı Genborsa , Eczacıbaşı, Yaterim Holding уе Mentaş'ın oluşturduğu bu tekelci gruplar ,devletin her yıl artan bütçe açıkları vermesi yoluyla dev büyüklüklerde sermaye birikimi gerçekleştirmektedirler. 

Devlet tahvillerinin faiz oranlarının hiç durmadan yükseltildiği ve hesaba katılırsa bu yolda tekellere aktarılan kaynağın nasıl çığ gibi büyüdü-Bü, kendiliğinden anlaşılır.Fakat iş elbetteki bu kadarla bitmiyor.Çünkü 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şu sorunun da yanıtlanması gerekiyor.Tekellere aktarılan bu kaynağı kim ödüyor ? Bu kaynağı işçi sınıfı ve emekçi yığınlar iki yoldan ödüyorlar. 

Birinci yol, Enflasyon yoluyla ödeme oluyor. Yani devlet iç borçlanma yoluyla tekellere kaynak aktarımının pahasına her yıl büyüyen bütçe açıklarını karşılıksız fazla para dolaşımı sürerek,bir diğer değişle enflasyonu körükleyerek, işçi sınıfına ve emekçi yığınlara ödetiyor. 

İkinci yol: İşçi sınıfı ve emekçi yığınların giderek artan bir biçimde vergilendirilmesi yolu oluyor.Bugün devlet vergi giderlerinin %70 dolayındaki payını emekçi yığınlarına yüklenmesi ,devlet bütçesi yoluyla tekellere kaynak aktarımının kaynağını oluşturuyor. 

İşte bu nedenledir ki , Lenin ; devlet iç borçlarını, halkın sırtına yükleyen gizli bir vergi biçimi olarak tanımlıyor. 

Tekellerin Cunta'sının bu gelişimi daha da hızlandırmak isteyeceği çok açıktır.Çünkü varoluş nedeni zaten bu...Cunta tekelleri daha güçlü kılmak için erke elkoydu. Hazırladığı vergi yasası tasarısının , hazırladığı yeni bütçenin daha şimdiden bu yönde gerçekleştirilmek istendiği görülüyor.Tekeller tarafından yağmalanmaya son verebilmek için askersel zorbalık rejimine son vermek gerekiyor! 

Halkını kırmadan, halkın tutan elini bükmek olanaksızdır. Cuntaya zorba askerlik rejimine karşı savaşmak ölüm dirim savaşımımız. Bu savaşıma bir an bile ara vermek en katmerli biçimde sömürülmeye yağmalanmaya katlanmak anlamına gelecektir. Savaşımımızı yükseltmek daha da fazla yükseltmek zorundayız.Başka bir almaşık yok. 
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CUNTA TUTSAKLARIN Be BOLUMUNU SERBEST BIRAKTI. 


Bu cuntaya karşı, başını dik tutan , demokratik güçlerin ve uluslararası dayanışmanın sınırlıda olsa kazanımıdır. Cunta ilk geri adımlarını atma zorunda bırakılmıştır. Ancak, cuntanın demokrasiden, yana güçleri oyalama manevraları gözden kaçırılmamalıdır. 

Cunta , bazı tutsakları salıveriyor. Kamuoyunu, dünyanın gözlerini üze rine çekebilecek aydınları, bunlardan yığınlarla bağ içinde görmediklerini, şimdilik kenara ayırıyor. Öte yandan , saldırılarını herşeyde, önce işçilere, işçi mahallelerine yöneltiyor. 12 Ekim'deki nüfus sayımı bile , yeni arama taramalar , tutuklamalar için kullanıldı. Onbinlerce işçi temsilcisi ve yurtsever cunta zindanlarında durumları ne ? kendilerini ne bekliyor? bilinmiyor. Avukatlanyla, yakınlarıyla görüştürülmüyorlar. 
tüm yayın yasaklarına, gizli tutma manevralarına karşın, işkenceden ölen haftalarca işkenceden sonra pencereden atılarak öldürülen yurttaşların varlığı ortaya çıktı. Cunta kendisini bu canavarlıklarla ilgisi yok gibi göstermek istiyor. Suçlular cezalandırılacak demagojisi ardında saklanıyor, Oysa işkencelere eleverişli ortam, askersel bir darbeyle, demokrası- den yana cevrelerin yasal direniş olanaklarının ellerinden alınması ile yaratılmıstır. Cunta, işkenceleri gizleyemez hale gelen işkencelerle sınırlamaya çalışıyor. 

Açığa çıkmış işkencelerin üstünde gidilmesini istemiyor. Generallerden bekleyeceğimiz bir sey yoktur.İşkenceye uğramış, salıverilmiş yurttaslar, tutsakları, yakalanları, ilerici yurtseverler, kendileri işkence olaylarını işkencecileri isim isim kamuoyuna duyurmalıdırlar. 


Tutsaklara özgürlük için, işkencelere son verilmesi işkencecilerin hak ettikleri cezayı bulması için seslerini yükseltmelidirler. Cunta demagojisini sürdürememelidir. Ya yığınların, işkencecilerin cezalandırılması işkencelerin istemine boyun eğecek, ya da işkencecilerin yanında yer aldigmi, ne halktan ne uluslararası kamuoyundan gizleyemiyecektir. 
Böylesi bir hareketi örgütlemek, tüm halkımızın , demokrasi güçlerinin ebedi görevidir. 


Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi 
Yayın Organı 
ATILIM GAZETESİ'nin 1 Kasım Soyısından. 
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SENDİKALARIN KAPATILMASINA KARŞI VE КІРЕМ TAZMİ— 
NATI İÇİN BİRLEŞ 


Cunta gelir gelmez, çizmenin tozuyla ilk giriştiği iş grevleri yasaklamak, sınıf sendikalarını kapatmak sendikacilara karşı sürek avı açmak oldu. 
Şimdi işçi sınıfımızın yüz yılı aşkın çetin savaşımı ile kan ter içinde el- de ettiği kazanımlarını teker teker elinden almak istiyor. Sınıf sendikacılığı yok olmadı; o işçi sınıfının savaş geleneklerinde yaşıyor. Örgütsel bağlarını yitirmiyerek, yeni koşullara uygun savaş biçimləsi yaratarak sınıf savaşları içinde yaşıyor. Yaşayacak. 

Ağır baskıya karşın savaşlar şimdiden filizlenmektedir. Bazı i iş yerlerin- de, işçilerin ücret fişlerini topluca Evren'e postalamaları, eksik ya da geç ödenen ücret, yan ödeme ve sosyal ödemeleri almayı topluca redetmeleri, iş yavaşlatma gibi savaş biçimleri cunta terörüne karşı gittikçe kabarabilecek, genel bir direnişin ilk belirtilerini oluşturuyor, Bugün işçilerin yemek kalitesinin kötüleşmesine, tuvalete gitme hakkının sınırlandırılmasına, ücret ve yan ödemelerin geç ve eksik ödenmesine, yoğurt, havlu elbise gibi hakların aksatılmasına karşı girdikleri savaşlar bile, yarın onların kazanımlarına, tüm saldıranların ona etkeni olan cuntayı alaşağı etmek için verilecek örgütlü savaşımın kıvılcımlarıdır. 


Cunta'nın işçi sınıfına düşmanlığını en açık ortaya koyduğu uygulama, yeni kıdem tazminatı yasası oldu. Çıkan yasa işçi sınıfının en geniş yiбп, onların yaşam düzenini, çalışma güvenliğini hedef alıyor. Tekellere keyfi işten çıkarma olanağı kendi neden oldukları bunalımı işçi sınıfının omuzlarına daha da ağır yükleme olanâğı veriyor. Buna karşı, ulusal ölçüde tüm işçi sınıfımızın savaşı yakıcı, güncel bir görev. 


Savaş biçimleri, iş yerinden iş yerine çeşitli olacaktır, zamanlamalar değişik olacaktır. Yeni savaş biçimlerine en uyan en etkili biçimler alı: nacaktır. Önemli olan iş yerindeki en geri işçiyi bile direnişe kazanabilecek somut yapıcı istemleri saptamak, en doğru eylem biçimini bulmaktır. Cunta'nın yansızlık demagojisine kapılmış en geri işçilere bile, öz deneyimi temelinde, cuntanın gerçek yü göstermektir. 


.Cunta'yı yıkacak ordu, bu sınıf çatışmaları içinde oluşacaktır! 


2/11/1980 
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